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‘Ben jij dat, Gijs? Nee, hang nou niet 
meteen op. Ik heb je wat te zeggen. 
Verdomme, kerel, wat maak je me 
nou? Laat ik die baan bij Shell schie-
ten omdat jij me een flinke opslag 
belooft. Gaat het weer niet door! 
Lubbers’ z’n schuld? Wat heb ik daar 
nou mee te maken? Kan ik die ton 
bruto die ik er bij inschiet soms bij 
Neef Ruud gaan halen? Nee, dat zie 
jij dus ook wel in. Mag ik ook weten 
waarom Ruud er zo op tegen is dat ik 
een salarisverhoging krijg? Kom me 
nou niet aan met morele oprispingen. 
Zo van, we motte allemaal een veer 
laten. Ekonomische situatie en zo. 
Vertel dat maar aan je vriend Mas-
son. Is dat geen vriend van je? O, 
van Koos Rietkerk. Maakt dat veel 
verschil? Of is Onno Ruding soms 
tegen? Vanwege het begrotingste-
kort? Ook al niet, wat is er dàn voor 
d’n hier en daar aan de hand? 
Wàààt? Valt zoiets niet te verkopen? 
Zijn die flinke no nonsense jongens 
bang dat het plebs in opstand komt? 
Dat die vakbondsleider z’n scheur 
weer opentrekt? Nee Gijs, ik had jullie 
dapperder gedacht. Die verkiezingen 
zijn toch pas in 1986? Doen jullie het 
nou al in je broek? Goed, goed, ik zie 
wel. Als je maar niet denkt dat ik bij 
jou op een houtje van twee en een 
halve ton blijf bijten. Bij Shell zullen ze 
intussen al wel een ander aangeno-
men hebben. Ga ik wel naar Unilever. 
Of Akzo. Of Philips. Of weet ik veel. 
Een subsidioloog kunnen ze overal 
wel gebruiken. Brengt z’n kosten 
dubbel en dwars op. De groeten, Gijs 
en het beste met je vuilnismannen en 
buschauffeurs en meteropnemers en 
zo. 
Waarom solliciteren die zelf niet bij 
Philips of Akzo? 
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